
Beste	parochianen,

Hoewel	we	nog	mooie	nazomerdagen	beleven,	is	voor
velen	van	ons	de	vakantieperiode	weer	voorbij.
Kinderen	en	jongeren	zijn	begonnen	aan	het	nieuwe
schooljaar.	In	een	nieuwe	klas	met	nieuwe
leerkrachten,	of	voor	het	eerst	naar	de	basisschool,	het
voortgezet	onderwijs	of	vervolgopleiding.

Ook		in	onze	parochies	starten	activiteiten	weer	op.	In
de	nieuwsbrief	vindt	u	een	aantal	nieuwe	activiteiten:	de
Alphacursus	begint	over	anderhalve	week,	de	voorbereiding	op	het	Vormsel	volgende	week	en
de	Familiezondagen	worden	praktisch	uitgewerkt	zodat	op	zondag	3	november	de	eerste
gehouden	gaat	worden.

Over	onze	pastorale	plannen	voor	de	komende	jaren	willen	we	u	graag	vertellen	op
woensdagavond	18	september	in	de	Stefans	Hof	in	Borne.

We	wensen	u	een	goede	start	na	een	zomer	van	even	de	teugels	wat	laten	vieren,	genieten	van
vakantie	en	mooi	weer!

Met	hartelijke	groet,
Pastoor	Jurgen	Jansen
Pastor	Casper	Pikkemaat
Diaken	James	Keuben
Pastoraal	werker	Annet	Zoet

Het	pastoraal	team	heeft	de	afgelopen	periode
haar	pastoraal	beleid	met	de	parochiebesturen,
locatieraden	en	pastoraatsgroepen	van	de
geloofsgemeenschappen	gedeeld.	Het	pastoraal
beleidsplan	bevat	enkele	‘kiezelstenen’	voor	de
toekomst.

We	willen	u	graag	deelgenoot	van	maken	van
onze	inzichten	en	ambities.	Het	gaat	om	het
pastoraal	beleid	voor	de	toekomst	waarin	een
beeld	zal	worden	geschetst	waarin	we	als	kerk

‘familie’	zijn.	Een	parochie	die	vanuit	een	bezield	geloof	met	een	open	houding	in	de
samenleving	staat.

Als	pastoraal	team	zien	wij	die	toekomst	met	vertrouwen	tegemoet.	Het	vraagt	wellicht	om
aanpassingen,	het	maken	van	nieuwe	keuzes,	een	andere	focus.	Maar	de	vaste	waarden	en
vormen	van	ons	geloof	blijven	onze	uitgangspunten.	Wij	hopen	op	uw	en	jouw	aanwezigheid	op:
woensdag	18	september	om	19.30	uur	in	de	Stefans-Hof	in	Borne	(Grotestraat	207).

Om	u/je	hartelijk	te	ontvangen,	willen	u/je	vragen	om	je	via	het	volgende	mailadres	op	te	geven:
contact@pastoraalteam.nl.

Dank	voor	uw/je	moeite!

Met	ingang	van	november	2024	starten	de	drie
samenwerkende	parochies	met	gezinszondagen.
Om	gezinnen	in	onze	parochies	te	ondersteunen	bij
de	geloofsopvoeding	biedt	het	pastoraal	team
maandelijks	op	de	eerste	zondag	van	de	maand
(met	uitzondering	van	de	vakantiemaanden	juli	en
augustus)	een	programma	aan.	Dit	programma	is
niet	alleen	voor	kinderen	maar	ook	voor	de	ouders
en	andere	belangstellende	volwassenen.	Hiermee
volgen	we	succesvolle	voorbeelden	van
vergelijkbare	programma’s	voor	jonge	gezinnen	in
de	parochies	van	Doetinchem,	Raalte	en	Deventer.

Deze	gezinszondagen	worden	georganiseerd	in	de	St.	Stephanuskerk	in	Borne	en	de
naastgelegen	Stefans-Hof.

Het	programma	ziet	er	als	volgt	uit:
9.30	uur–10.30	uur:	catechesemoment	in	vier	verschillende	groepen	(4	t/m	6	jaar,	7	t/m	9
jaar,	10	t/m	12	jaar	en	ouders	c.q.	volwassenen)	in	de	Stefans-Hof	en	het	Klaverblad;
10.30	uur	-	10.55	uur:	een	moment	voor	ontmoeting	en	ontspanning
11.00	uur:	een	gezinsviering	(eucharistie)	in	de	St.	Stephanuskerk.

De	deelnemers	van	de	vier	verschillende	groepen	verdiepen	zich	tijdens	het	catechesemoment
in	hetzelfde	Bijbelverhaal.	Op	die	manier	kan	er	tijdens	het	moment	van	ontmoeting	en
ontspanning	een	gesprek	ontstaan	over	hetzelfde	Bijbelverhaal.	We	maken	gebruik	van	de
methode	‘Het	Licht	op	ons	pad”.	De	gezinsviering	naderhand	is	een	mooie	manier	voor	iedereen
om	meer	thuis	te	raken	in	de	liturgie	van	de	RK	kerk.

De	Eerste	H.	Communie	en	het	H.	Vormsel	worden	in	de	toekomst	ook	onderdeel	van	het
programma	van	de	gezinszondagen.	Eerst	wordt	de	Eerste	H.	Communie	geïntegreerd	en	als
dat	afgerond	is,	volgt	de	voorbereiding	van	het	H.	Vormsel.

Alle	jonge	gezinnen	uit	onze	drie	parochies	zijn	van	harte	uitgenodigd	om	vanaf	november	deel
te	nemen	aan	onze	gezamenlijke	gezinszondagen.	Het	pastoraal	team	hoopt	dat	velen	de	weg
weten	te	vinden!

Kinderen	die	het	sacrament	van	het	Heilig	Vormsel	willen	ontvangen,	en
volgend	schooljaar	in	groep	8	of	hoger	zitten,	kunnen	worden	opgegeven
voor	het	H.	Vormsel.

De	Vormselviering	is	op	zondag	24	november	om	11.00	in	de
Lambertusbasiliek	in	Hengelo.

Opgave	bij	het	secretariaat:	secretariaat@pastoraalteam.nl.

	Voor	de	parochianen	van	de	parochies	De
Goede	Herder,	Heilige	Geest	en	H.H.
Jacobus	en	Johannes	en	andere
belangstellenden	starten	we	een
Alphacursus.

In	tien	avonden	en	een	weekend	over	de
Heilige	Geest	bespreken	we	de	basis	van
ons	christelijk	geloof,	rond	vragen	als:	wie
is	Jezus	en	waarom	moest	Hij	sterven?,
hoe	leidt	God	ons?,	hoe	kun	je	geloven?,
hoe	kun	je	bidden?

We	beginnen	op	dinsdag	17	september	om	19.00	uur	in	de	H.	Franciscus	in	Hengelo	met
een	introductie-	en	kennismakingsbijeenkomst.

Gezamenlijke	maaltijd
Elke	avond	begint	met	een	gezamenlijke	maaltijd,	gevolgd	door	een	inleiding	over	het	thema.
Vervolgens	gaan	de	deelnemers	in	kleine	groepen	uiteen	om	met	elkaar	in	gesprek	te	gaan.	Er
is	daarbij	volop	ruimte	voor	vragen	en	het	uitwisselen	van	gedachten	en	ervaringen.

Ontdekkingsreis
We	nemen	je	mee	op	een	interactieve	ontdekkingsreis	die	laat	zien	waarom	het	katholieke
geloof	zo	bijzonder	is.	Alpha	laat	je	Gods	liefde	ervaren	en	kan	je	rust,	liefde	en	herstel	geven.
Ben	je	geïnspireerd	en	ga	je	meedoen,	meld	je	dan	aan.	Heb	je	iemand	in	gedachten	(een
vriend(in),	familielid,	collega,	sportmaatje)	die	belangstelling	zou	kunnen	hebben,	nodig	die	dan
ook	uit.	Iedereen	kan	meedoen,	er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden.

Aanmelden
Aanmelding	bij	het	secretariaat	van	het	pastorale	team:	contact@pastoraalteam.nl	of	074-349
22	12	(van	dinsdag	t/m	vrijdag	tijdens	kantooruren).	Hier	kun	je	ook	terecht	met	eventuele
vragen.

Oproep
Wij	zijn	nog	op	zoek	naar	mensen	die	de	organisatie	van	de	cursus	willen	ondersteunen,
bijvoorbeeld	voor	het	koken	en	serveren	van	een	maaltijd,	tafel(s)	dekken	en	afruimen.

Interview	1Twente
Ruud	en	Rite	Rozeman	zijn	donderdag	5	september	bij	1Twente	geweest	om	een	toelichting	te
geven.	Wilt	u	dit	terugzien,	dan	kan	dat	hier.

Namens	de	Werkgroep	ALPHA
Annet	Zoet	|	James	Keuben	|	Rite	Rozeman	|	Ruud	Rozeman

U	zult	wellicht	denken,	wie	zijn	dat	dan?

Bea	Oude	Mulders	en	Albert	Gilsing	zijn	beiden
betrokken	katholieken	in	een	van	de	parochies	van
ons	bisdom.	Zij	hebben	ook	een	opleiding	gevolgd
(van	twee	jaar)	in	ons	bisdom	om	met	een
bijzondere	aandacht	binnen	de	catechese	en
diaconie	beschikbaar	te	zijn.

Als	pastoraal	team	zijn	we	op	zoek	naar	mensen
die	de	opleiding	tot	catechetisch	werker	of
diaconaal	assistent	willen	volgen	om	met	je
deskundigheid	en	betrokkenheid	je	in	te	zetten	voor

de	catechese	of	diaconie.	Ben	je	geïnteresseerd,	wil	je	erover	nadenken,	wil	je	je	laten
informeren?	Kom	dan	op	woensdagavond	25	september	om	20.00	uur	naar	de
Franciscuskerk	te	Hengelo.

Op	deze	avond	presenteren	Albert	Gilsing	en	Bea	Oude	Mulders-Geerdink	zich	en	zullen	van
hun	ervaringen	getuigen.	Ook	maken	zij	ons	deelgenoot	van	hun	feitelijke	bezigheden	binnen
de	parochie.	Als	je	komt	dan	ben	je	nog	nergens	aan	gebonden.	Kom	in	alle	openheid	om
informatie	te	ontvangen,	om	je	vragen	te	stellen,	wellicht	wordt	het	dan	iets	voor	jou!

Wil	je	ons	laten	dat	je	komt?	Geef	je	op	via	contact@pastoraalteam.nl.	
	

Mijn	naam	is	Bea	Oude	Mulders.	Vanaf	november	2017	ben	ik	parochiecatecheet	in	de	St.
Jorisparochie	in	Almelo.	In	onze	parochie	hebben	we	geen	pastoraal	werker	meer.	Samen	met
diaconaal	assistent	Annette	ter	Ellen	ondersteun	ik	pastoor	Woolderink.

Sinds	mijn	kindertijd	doe	ik	vrijwilligerswerk	in	de	parochie:	Kinderkoor,	jongerenkoor,	lector	en
misdienaar.	In	2009	werd	ik	lid	van	de	werkgroep	Eerste	Heilige	Communie	en	in	2011	ook	van
de	werkgroep	Vormsel.	Het	was	erg	fijn	om	bezig	te	zijn	met	kinderen	en	jongeren	en	hun
geloof.	Maar	ik	merkte	dat	het	inhoudelijk	wel	moeilijk	kan	zijn	om	bepaalde	zaken	goed	te
verwoorden.	Hier	wilde	ik	me	graag	in	ontwikkelen.	Daarom	ben	ik	in	september	2012	de
driejarige	opleiding	tot	parochiecatecheet	gaan	volgen.

In	het	eerste	jaar	leerde	ik	veel	over	de	sacramenten	en	kreeg	ik	een	theologische	basis.	In	het
tweede	jaar	stond	de	praktische	vorming	centraal,	zoals	hoe	werk	je	met	groepen.	In	het	derde
jaar	moest	ik	een	‘stage’	doen	in	onze	parochie.	Ik	heb	daarbij	gekozen	om	een	gespreksgroep
'Geloven	Nu’	op	te	starten.	Juist	ook	omdat	mijn	eigen	leerdoel	was	om	mij	beter	te	kunnen
verwoorden.	Deze	gespreksgroep	leid	ik	nu	nog.

Door	de	opleiding	kreeg	ik	meer	kennis.	Ik	leerde	dat,	wanneer	je	als	catecheet	aan	het	werk
gaat,	je	je	eigen	achtergrond	en	geloof	meeneemt.	Maar	ook	iedereen	die	je	ontmoet	brengt	hun
eigen	achtergrond	mee.	En	daar	moet	je	zeker	rekening	mee	houden.

Wat	ik	ook	heel	belangrijk	vind,	is	ontmoeting.	Sinds	2017	zijn	er	in	ons	bisdom	al	meerdere
mensen	die	werken	als	parochiecatecheet	of	daarvoor	in	opleiding	zijn.	Wij	hebben	onderling
contact	via	een	groepsapp.	Het	is	fijn	om	dit	contact	te	hebben,	want	zo	kun	je	elkaar	helpen	en
versterken.	We	komen	dan	ook	nog	steeds	één	keer	per	jaar	bij	elkaar.	Voor	vorming,	maar	ook
voor	ontmoeting.

Ik	ben	heel	dankbaar	dat	ik	door	deze	opleiding	dit	mooie	werk	als	parochiecatecheet	mag	doen
en	voor	het	grote	vertrouwen	van	onze	pastoor	Woolderink.
Bea	Oude	Smulders
	

Bij	deze	wil	ik	mij	even	kort	voorstellen.	Mijn	naam	is	Albert	Gilsing,	59	jaar	en	woonachtig	in
Silvolde	(Achterhoek).	In	het	dagelijks	leven	ben	ik	psychiatrisch	senior	verpleegkundige,	voor
de	GGZ-organisatie	ProPersona	op	de	locatie	Multi	Complexe	Zorg	te	Wolfheze.	Mijn	hele	leven
door	ben	ik	betrokken	geweest	met	allerlei	vrijwilligerstaken	binnen	de	parochie.	In	deze	jaren
heb	ik	ook	meerdere	cursussen	gevolgd	om	de	vrijwilligerstaken	verantwoord	te	kunnen
vervullen.

De	laatste	cursus	was	tot	diaconaal	assistent.	Destijds	was	het	pastoor	Peter	Ambting	die	mij
attendeerde	op	het	bestaan	van	deze	opleiding.

In	2014	ben	ik	gestart	aan	de	opleiding	tot	catecheet,	voor	deze	opleiding	staat	drie	jaar.	Echter
in	2016	begon	de	opleiding	tot	diaconaal	assistent	en	kwam	ik	tot	de	conclusie	dat	deze
opleiding	veel	beter	bij	mij	past.	Handen	uit	de	mouwen	en	vooral	praktisch	bezig	zijn	met	en
voor	onze	medemens.	Na	het	theoretische	deel	van	de	catechetenopleiding	te	hebben
afgerond,	ben	ik	dus	overgestapt	naar	de	opleiding	tot	diaconaal	assistent.	En	dit	met	heel	veel
plezier!

Deze	tweejarige	opleiding	is	in	alle	opzichten	gevarieerd,	wat	betreft	de	theorie	en	de	praktisch
uitvoering	van	het	geleerde.	Tijdens	de	opleiding	heb	ik	veel	steun	ervaren	van	medecursisten,
docenten	en	ons	pastoraal	team.	Door	deze	opleiding	mag	ik	mij	een	gekwalificeerd	vrijwilliger
noemen	en	voel	ik	mij	als	een	vis	in	het	water.	Het	tot	steun	zijn	van	medevrijwilligers	of	leiding
nemen	in	een	werkgroep	of	project,	maken	dat	ik	heel	veel	voldoening	ervaar	in	het
vrijwilligerswerk.	Daarnaast	geeft	het	een	extra	verdieping	in	mijn	eigen	geloofsbeleving.

Nieuwsgierig	geworden	en/of	vragen	over	de	inhoud	van	de	opleiding	tot	diaconaal	assistent?
Kom	dan	naar	de	informatieavond	op	woensdag	25	september,	om	20.00	uur	in	de
Franciscuskerk	te	Hengelo.

Good	goan	en	tot	dan!
Albert	Gilsing

Haaksbergse	Processie	(Beckum,
Bentelo,	Hengevelde,	St.
Isidorushoeve)
Op	zaterdag	14	september	is	de
Haaksbergse	processie	naar	Kevelaer.	
Vanuit	diverse	plaatsen	komen	we
samen	om	Maria	als	Troosteres	van	de
Bedroefden	in	Kevelaer	te	eren	en	om
dáár	kracht	en	steun	te	vinden	voor	ons
dagelijkse	leven.	Pastoor	De	Jong	en
pastor	Rekveld	begeleiden	pastoraal
deze	bedevaart.

De	vertrektijden	en	opstapplaatsen	worden	nog	nader	bekend	gemaakt.
	
Het	jaarthema	voor	2024	is:	“Ga	met	ons”
	
Programma
09:15	uur	–	Kaarsoffer	in	de	Kaarsenkapel
10:15	uur	–	Grote	Kruisweg	in	het	Mariapark,	of	voor	degenen	die	minder	goed	ter	been	zijn:
10:30	uur	–	Kleine	Kruisweg	Biechtkapel
13:30	uur	–	(eigen)	H.	Mis	in	de	basiliek
16:45	uur	–	H.	Lof	in	de	Biechtkapel,	zegening	devotionalia
18:00	uur	–	Vertrek	uit	Kevelaer
	
Tussen	de	vieringen	is	er	ruimte	voor	eigen	momenten	van	bezinning,	biechtgelegenheid
(Nederlandstalig),	ontspanning	c.q.	eigen	invulling.	Er	zijn	diverse	horecagelegenheden	in
Kevelaer	en	winkels	o.a.	in	devotionalia.

Kosten
De	kosten	bedragen	€	30	voor	een	volwassene	en	€	20	voor	kinderen	tot	14	jaar.	Dit	is	inclusief
busvervoer	en	de	bijdrage	aan	het	heiligdom.	Het	is	mogelijk	om	tegen	een	minimale
vergoeding	van	€	5	een	gebedsintentie	op	te	geven	waarvoor	in	de	bus	en	in	Kevelaer	tijdens
de	H.	Mis	of	het	H.	Lof	zal	worden	gebeden.	Het	is	ook	mogelijk	om	aan	de	gezamenlijke
maaltijd	deel	te	nemen	in	het	Priesterhuis	om	12.00	uur.	De	kosten	hiervoor	bedragen	€	17,50
p.p.

Opgave	(voor	2	september)
Voor	Haaksbergen	e.o.	(voor	de	Heilige	Geest	parochie	zijn	dat	de	volgende	plaatsen:	Hoeve,
Hengevelde,	Bentelo	en	Beckum)	bij	Jos	Westendorp,	Veldmaterstraat	168,	Haaksbergen,
telefoon	06-18600463	,	e-mail:	joswestendorp@home.nl.

Wilt	U	bij	opgave	uw	naam,	adres,	telefoonnummer	de	eventuele	intenties	en	de	eventuele
deelname	aan	de		gezamenlijke	maaltijd	vermelden	en	de	totale	kosten	overmaken	op
bankrekeningnummer	NL	89	RABO	0320	3370	73	t.n.v.	Haaksbergse	Broederschap	Kevelaer,
te	Haaksbergen.

Titus	Brandsma	–	Eigentijds	en	veelzijdig

Op	zaterdag	19	oktober	organiseert	het	pastoraal	team
een	bezinnings-	en	ontmoetingsdag	in	Denekamp	bij	de
Zusters	Franciscanessen.	

Pater	Ton	van	de	Gulik	o.carm,	prior	van	Karmel	Zenderen
neemt	ons	die	dag	mee	door	het	leven	en	werken	van	Titus
Brandsma,	die	op	15	mei	2022	door	Paus	Franciscus	heilig
werd	verklaard.

Titus	Brandsma	was	een	veelzijdig	mens	en	zijn
gedachtengoed	is	verrassend	eigentijds.	Hij	werd	geboren
op	23	februari	1881	in	het	Friese	Ugoklooster	en	kreeg	de
naam	Anno	Sjoerd.	Toen	hij	op	zeventienjarige	leeftijd	intrad
bij	de	Karmelieten	werd	Titus	zijn	kloosternaam.	Hij	gaf	les,
was	journalist,	hoogleraar	in	filosofie	en	mystiek,	zette	zich
in	voor	onderwijs	aan	jongeren	en	stichtte	het	klooster
Doddendaal	in	Nijmegen.

Bekend	werd	Titus	als	hoogleraar	filosofie	en	rector-magnificus	aan	de	in	1923	opgerichte
Katholieke	Universiteit	Nijmegen.	Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	spoorde	hij	samen	met
Kardinaal	De	Jong	katholieke	kranten	en	tijdschriften	aan	om	nationaal-socialistische
advertenties	te	weren.	Dat	leidde	tot	zijn	gevangenneming	in	januari	1942.	Achtereenvolgens
zat	hij	gevangen	in	Scheveningen,	Kamp	Amersfoort,	Kleve	en	tenslotte	in	Dachau,	waar	hij	op
26	juli	1942	aan	totale	uitputting	overleed.	In	gevangenschap	verdiepte	zijn	geestelijke	weg	zich
en	hielp	hij	medegevangenen	hun	waardigheid	en	menselijkheid	te	behouden.

Zijn	leven	stelt	ons	de	vraag	hoe	wij	in	ons	leven	God	ontmoeten,	hoe	we	staande	kunnen
blijven	in	moeilijke	situaties	en	kunnen	groeien.

Door	middel	van	gesprek,	stilte,	wandelen,	samen	eten	en	vieren	willen	we	ons	verdiepen	in	de
betekenis	van	Titus	Brandsma	voor	ons	eigen	leven.

Gegevens:
Datum:	zaterdag	19	oktober	2024
Locatie:	bij	de	zusters	Franciscanessen,	Gravenallee	11,	7591	PE,	Denekamp.
Tijd:	10.00	uur	(	inloop	vanaf	9.30	uur)	–	16.15	uur		(daarna	tijd	voor	een	hapje	en	een	drankje)
Opgave:		graag	voor		1	oktober	a.s.	bij	het	secretariaat	Pastoraal	Team,	telefoon	074-	3492212,
of	per	e-mail:	contact@pastoraalteam.nl

Voor	een	lunch	wordt	gezorgd.	Dieetwensen	graag	bij	opgave	doorgeven.

Door	corona	is	het	bezoeken	van	mensen	in	de
knel	gekomen	en	nu	een	aanzet	gevonden	om	het
op	een	andere	manier	te	doen.

“Terug	kijken	en	toch	doorgaan”.

Zij	organiseren	op	zondagmiddag	22	september
een	middag	voor	diegene	die	de	afgelopen	jaren
een	dierbare	hebben	verloren.
	
Er	zijn	uitnodigingen	verstuurd,	maar	mochten	er
mensen	zijn	die	geen	uitnodiging	hebben
ontvangen	en	toch	graag	willen	komen,	zij	kunnen
een	uitnodiging	meenemen	die	achter	op	de	leesplank	in	de	Goorse	kerk	ligt	of	mailen	naar	het
secretariaat	van	de	HH.	Petrus	en	Paulus	in	Goor:	goor@heiligegeestparochie.nl.

Op	zondag	20	oktober	2024	vindt	de	112e	Gerardus
Bedevaart	plaats.	Het	thema	voor	de	komende	bedevaart	is
“VERBONDENHEID	IN	LIEFDE”
Om	11.00	uur	vertrekt	een	sacramentsprocessie	vanaf	de	kerk
naar	de	Calvarieberg	in	het	Gerardus	Majella	park	(achter	de
kerk),	waar	de	plechtige	Eucharistieviering	is.	De
Hoofdcelebrant	is	pastor	W.	Rekveld.	Aansluitend	is	de
processie	door	het	park.	Tijdens	de	processie	worden
kinderactiviteiten	georganiseerd.	Het	Sluitingslof	is	om	15.00
uur	in	de	Gerardus	Majella	kerk,	voorganger	is	pastor	W.
Rekveld.

Gerardus	Majella
Gerardus	Majella,	oorspronkelijk	Gerardo	Maiella,	werd	in	1726
in	Muro	Lucano	nabij	Napels,	geboren	als	zoon	van	een
kleermaker.	In	1749	meldde	hij	zich	bij	de	redemptoristen	als
lekenbroeder.	Hier	vervulde	hij	zonder	tegenspraak	eenvoudig
werk.	Hij	werd	bekend	om	het	geduld	waarmee	hij	beledigingen
en	pijnigingen	onderging	en	om	zijn	liefdadigheidswerk.
	

Gerardus	Majella	had	tijdens	zijn	leven	vele	visioenen.	Verder	staan	verscheidene
bovennatuurlijke	verschijnselen,	zoals	genezingen,	bilocatie	(aanwezigheid	op	meerdere
plaatsen	tegelijkertijd),	helderziendheid,	profetieën	en	broodvermenigvuldigingen	op	zijn	naam.
Gerardus	overleed	op	16	oktober	1755	op	29-jarige	leeftijd	aan	tuberculose	in	Caposele	in	Zuid-
Italië,	16	oktober	is	zijn	naamdag.	Gerardus	Majella	is	de	patroonheilige	van	kleermakers,
portiers	en	zwangere	vrouwen.	Hij	werd	in	1893	door	paus	Leo	XIII	zalig	verklaard	en	in	1904
heilig	verklaard	door	paus	Pius	X.
	

De	Gerardus	Bedevaart
De	Gerardus	Bedevaart,	in	het	leven	geroepen	door	Pastoor	Van	Laak,	is	het	feest	van	de
patroonheilige	H.	Gerardus	Majella,	de	patroonheilige	de	Gerardus	Majellakerk	in	Overdinkel.
De	processie	wordt	gehouden	op	de	sterfdag	van	Gerardus	Majella	(16	oktober)	of	de	eerste
zondag	erna.	In	1912	trok	de	eerste	processie	ter	ere	van	Gerardus	Majella	in	Overdinkel	rond,
het	begin	van	een	religieuze	traditie	die	het	dorp	tot	de	grootste	bedevaartplaats	van	Twente
maakte.
	

Het	Triduüm
Donderdag	17	oktober	2024,	19.00	uur:
Opening	van	het	Triduüm	met	een	Eucharistieviering	in	de	kerk.	We	sluiten	de	1e	dag	van	het
Triduüm	af	met	een	kop	koffie/thee.
Vrijdag	18	oktober	2024:
Geen	viering.	Wel	is	de	kerk	open	voor	stil	gebed	en	kan	er	een	kaars	worden	opgestoken.
Zaterdag	19	oktober	2024,	19.00	uur:
Gebedsviering	in	de	kerk,	verzorgd	door	Dynamique,	geheel	in	het	teken	van	Oktoberfest.
Iedereen	is	van	harte	welkom.	Ook	voor	een	kop	koffie/thee	na	de	viering.
Zondag	20	oktober	2024,	11.00	uur:
Plechtige	Eucharistieviering,	aansluitend	de	processie	door	het	Gerardus	Majella	Park.
Zondag	20	oktober	2024,	15.00	uur:
Sluitingslof	in	de	kerk.
	

Misintenties
Misintenties	kunt	u	opgeven	door	deze	te	mailen	naar	gastdamesgmpo@kpnmail.nl.	De	kosten
voor	een	misintentie	zijn	€5	en	voor	een	intentie	geldt	een	vrije	gift.	U	kunt	de	kosten	overmaken
naar	rekeningnummer	NL26	RBRB	0929925955	t.n.v.	st.	Pelgrimsdorp	Overdinkel,	onder
vermelding	van	“uw	misintentie”	of	“uw	intentie”.	U	bent	natuurlijk	ook	van	harte	welkom	om	uw
misintenties	door	te	geven	tijdens	de	openingstijden	van	het	parochiecentrum	of	op
zondagmorgen,	voor	de	Gerardus	Bedevaart.
	

Devotionalia	en	Novene	kaarsen
Voor	de	verkoop	van	devotionalia	zal	er	zondag	20	oktober	traditioneel	een	verkoopkraam
buiten	bij	de	ingang	van	het	Gerardus	Majella	park	staan.	Van	10.00	uur	tot	15.00	uur	bent	u
van	harte	welkom	voor	de	Gerardus	Kalender,	Gerardus	kaarsen	(groot	en	klein),	beelden,
medailles,	rozenkransen,	etc.	Verder	is	er	op	zondag	20	oktober	van	10.00	uur	tot	15.00	uur	een
“verkooppunt”	achter	in	de	kerk.	Hier	kunt	u	terecht	voor	offerkaarsen	(€	0,50),	novenekaarsen
(€	5,00)	en	de	Gerardus	Kalender	met	schild	(€	10,50).
Wilt	u	eerder	een	Gerardus	Kalender	kopen?	U	bent	van	harte	welkom	in	het	parochiecentrum
naast	de	kerk	(dinsdag-	en	vrijdagmorgen	tussen	10.00	en	11.30	uur),	Hoofdstraat	76.	Ook
geven	de	gastdames	u	graag	meer	informatie	op	telefoonnummer	053-5381304.
	

Kaarsen	(laten)	branden
Kunt	u	zondag	20	oktober	niet	aanwezig	zijn,	maar	wilt	u	graag	een	kaars	(laten)	branden?	Dit
kunt	u	doen	door	de	kosten	van	de	kaars	(voor	een	offerkaars	€	0,50	en	voor	een	novenekaars
€	5,00)	over	te	maken	naar	rekening	NL26	RBRB	0929925955	t.n.v.	st.	Pelgrimsdorp
Overdinkel,	onder	vermelding	van	“kaars”	en	uw	intentie.	Wij	zorgen	ervoor	dat	uw	kaars
zondagmorgen	wordt	aangestoken	en	blijft	branden	totdat	de	kaars	is	opgebrand	(ook	na	de
Gerardus	Bedevaart!).
	

Vrienden	van	de	bedevaart
Bij	het	verkooppunt,	achter	in	de	kerk,	geven	wij	u	graag	meer	informatie	over	het	initiatief
“Vrienden	van	de	Bedevaart”,	waarmee	u	ons	helpt	om	de	Gerardus	Majella	Bedevaart	in	stand
te	houden.	Wilt	u	ons	daarnaast	helpen	met	een	gift,	zodat	wij	de	bedevaart	kunnen	blijven
organiseren,	dan	kunt	u	onder	vermelding	van	“Vriend	van	de	bedevaart”	uw	gift	overmaken
naar	rekening	NL26	RBRB	0929925955.	Bij	voorbaat	hartelijk	dank.
Kevelaer.

Na	een	welverdiende	zomervakantie	hopen	we	u
weer	te	ontmoeten	voor	de	jaarlijkse
parochieviering	bij	de	start	van	het	nieuwe	seizoen
op	zondag	8	september	om	09.30	uur	bij	de
Mariakapel	op	de	Koppelsbrink	te	Borne.	

Tijdens	de	viering	kijken	we	niet	alleen	dankbaar
terug	op	de	zomermaanden,	maar	ook
vooruitblikken	naar	alles	wat	dit	nieuwe
school/werkjaar	ons	zal	brengen.	

Naast	Pastoor	Jurgen	Jansen	gaan	ook	andere
leden	van	het	pastoraal	team	mee	voor.	Het
Dames-	en	Herenkoor	o.l.v.	Maarten	Wilmink
verzorgt	de	zang.

Na	de	viering	is	er	een	gezellig	samenzijn	met	koffie	thee	en	allerlei	lekkernijen.	Wilt	u	hieraan
een	bijdrage	leveren	door	een	cake,	koek	of	taart	te	bakken	of	te	kopen	en	mee	te	brengen	laat
het	ons	dan	even	weten	via:	06-4986	3955.
	
Datum:			zondag	8	september
Tijd:								9.30	uur
Locatie:		Mariakapel	Koppelsbrink
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Samen	vieren	via	youtube	en	de	kerkomroep
Er	is	iedere	zaterdag	om	19.00	uur	een	Eucharistieviering	vanuit	de	H.	Blasius	in	Delden.	Deze
viering	wordt	niet	altijd	via	de	livestream	uitgezonden.	Op	zondag	om	9.30	uur	is	er	vanuit	de	St.
Stephanuskerk	in	Borne	een	Eucharistiviering.	Deze	viering	is	via	de	livestream	te	volgen.

Op	 zondag	 is	 er	 ook	 een	 mogelijkheid	 om	 op	 11.00	 uur	 mee	 te	 vieren	 vanuit	 de
Lambertusbasiliek	 te	 Hengelo.	 Als	 u	 deze	 link	 aanklikt,	 bent	 u	 thuis	 verbonden	 met	 de
eucharistieviering.

Wij	 stellen	 het	 op	 zeer	 prijs	 dat	 u	 ook	 mee	 gaat	 doen	 met	 de	 offergave	 tijdens	 de
Eucharistieviering.	 Uw	 gaven,	 de	 collecte,	 kunt	 u	 overmaken	 op
rekeningnummer:	NL94RABO0110927044	t.n.v.	de	Heilige	Geest	Parochie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	contact@pastoraalteam.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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